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Jammer genoeg zijn we nog steeds heel hard afhankelijk van corona. We

hebben gedurende de Paasvakantie onze activiteiten, in solidariteit met de

vraag van onze regering, opnieuw even op een laag pitje gezet. Na de

corona-afkoelingsperiode gaan we vanaf maandag 19 april de draad van

voor de break terug opnemen.

Dankzij de inzet van onze keukenprinsessen, en jullie bestellingen, is

ook onze take-away een groot succes geworden. En dus zetten we dit

nieuw initiatief ook de volgende jaren op onze activiteitenkalender. Dat

is dan weer de goede kant van een pandemie: nieuwe initiatieven

worden geboren en blijken zo goed te zijn dat ze voor herhaling

vatbaar zijn.

Ik verheug me er dan ook op dat ik alweer een nieuw initiatief mag

aankondigen. Op zondag 09-05-2021 gaan we onze moeders eens dik in

de verf zetten met een leuk ontbijtje. We werken hier momenteel hard

aan met het bestuur, ik wil jullie dan ook vertellen dat je je mails de

komende dagen goed moet opvolgen want verdere info volgt met een

speciale briefing.

En zo kan ik ook nu weer besluiten met

EEN VOOR ALLEN ALLEN VOOR EEN!
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Alvast bedankt aan

de snelle beslissers om in ons project van de ‘CLUB VAN 60’ te stappen. Laat je

niet tegenhouden door het succes, er is plaats genoeg om ook jou die wat meer

beslissingstijd nodig had welkom te heten. 

Inschrijven kan nog

steeds via onze website:

 www.merksemhandbal.com/club-van-60

Na de inschrijving

ontvang je zo snel mogelijk verdere instructies.
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FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

In deze editie bekijken we onze

 

KINESIST

Danny Moens Kinesist, manueeltherapeut, functional trainer

Danny Moens voorstellen is een open deur intrappen..

y is sinds mensenheugenis onze huiskinesist want sinds 1982 is hij bij Merksem Handbal. Van klein tot

edereen van onze club is bij Danny, zijn broer Frank en hun team in de Paalstraat 197 te Schoten, dat in

januari 1983 zijn deuren opende, welkom EN in goede handen.

unnen op beide broers en hun team steeds bouwen en terugvallen als er iemand een pijntje heeft op

g, een belletje en Danny is binnen de kortste keren op weg naar de sporthal om eerste hulp te bieden.

tijdens de wedstrijden zit Danny of Frank steevast mee op de bank om in geval van nood medische

bijstand te verlenen.

is niet alleen een bouwsteen voor eerste hulp, hij is ook ons aanspreekpunt bij SPM Monica te Deurne.

ecialisten team van Dr. Geert Declercq en Dr. Frederick Verstreken kent voor hem geen geheimen. Via

y is het dan ook een zekerheid dat je geen weken moet wachten om door hen behandeld te worden.

is ook de vertrouwenspersoon van onze fanionteams, terwijl ze bij hem in behandeling zijn kunnen ze

hun hart uit storten. Bij Danny vinden ze steeds een luisterend oor. Met een lach en een zwans komt de

waarheid niet alleen uit een kindermond.

s echter veel meer dan onze clubkinesist, hij is onze eerste supporter en staat het bestuur bij met raad

en daad. Trouwens niet alleen dat maar hij is ook steeds mee op zoek naar sponsors.

Danny is, Danny helpt, … we kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan maar om te eindigen

 

DANNY IS EEN GODSGESCHENK VOOR ONZE CLUB. 
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CORONA IN HANDBALLAND
Helaas nog steeds een vaste rubriek worden in

onze nieuwsbrief. 20 21... Het zou nochtans een

handbaluitslag kunnen zijn.

Bij vragen over corona of meldingen van een

coronageval van een lid of inwonend gezinslid

gelieve ons corona aanspreekpunt Philippe

Fassin te contacteren op +32477246585 of via

mail op philippe@merksemhandbal.com.

HET JEUGD-HOEKJE
Na de “paaspauze”, waar we solidair met de

beslissingen van de overheid de trainingen

hebben stopgezet, hernemen we op

woensdag 14 april (U14) en op woensdag 21

april (U16) de buitentrainingen. Ook de

zaaltraining tot en met U12 begint dan

terug.

Wannes Van Dijck en Diogo Almeida maken

volgend jaar de overstap naar onze

beloftenploeg (H2). Zij gaan ook nog

meetrainen met de oudste jeugd op

woensdag, zodat ze aan een volume van 3

trainingen in de week komen. Proficiat

gasten voor jullie harde werk.

Mathias Goemare, Lars Baeck, Tariku

Schuster en Leonardo Oliveira spelen

beurtelings met de U16 (als uitzondering)

en met de beloften . De beurtrol bepalen de

trainers.

De handbalacademie herneemt op 12

september maar wordt in een ander – lees

professioneler – kleedje gestoken. We

trainen twee maal in de maand op

zondagvoormiddag: de breedte van 9 tot

11u en de toptalenten van 11 tot 13u. Wie

waar traint bepalen we door een screening

eind juni (als corona het toelaat), anders

eind augustus. De details zullen later nog

uitvoerig gecommuniceerd worden.

De clubdag ligt vast op 28 augustus. Voor

de jeugd omvat dit in de voormiddag

teambuildingsactiviteiten en in de

namiddag training door verschillende

trainers en spelers van H1. Voor de ouders is

er in de namiddag een wandel-foto-

zoektocht. 's Middags is er eten voor de

spelers en ’s avonds is er een BBQ. Voor

onze leden is dit volledig gratis als

compensatie voor het lidgeld en het

stilleggen van de competitie en de

binnentrainingen wegens corona.

Seppe Hens, die onlangs 12 jaar werd, met een
van zijn meedogenloze uithalen
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HET VRIJWILIGGERSHOEKJE MET MARIANNE
BAETENS: "IK MIS HET GEVOEL VAN

THUISKOMEN" 

Er zijn vrijwilligers die werken in de schaduw, en er zijn er waar je
niet naast kan kijken. Zeker niet als je dorst hebt. Handballen of
zien handballen, het zijn beide activiteiten waar de burger een
droge keel van krijgt. Dus afspraak voor, tijdens en/of na de
wedstrijd in de kantine. Marianne zwaait hier, bijgestaan door
Myriam en Gerda, de scepter. En helpt je met veel plezier aan een
hapje en een drankje. Enige voorwaarde: netjes je beurt
afwachten... 

 Dag Marianne, stel jezelf eens voor.
Ik ben Marianne Baetens, 54 jaar en

woon in Antwerpen. Zelf ben ik mama

van een handballende tweeling. Ik

werk bij Vinya plastics waar ik

verantwoordelijk ben voor het

transport van het bedrijf. 

Hoe ben je met handbal in contact
gekomen?
Toen mijn kinderen 5 jaar waren zocht

ik een leuke sport die ze beiden

konden beoefenen. Zo zijn we in

contact gekomen met Merksem

Handbal en dit is tot nu toe nog altijd

zo. 

Heb je ooit overwogen zelf te
handballen, of heb je ooit een
andere sport beoefend?
In mijn jonge jaren speelde ik zelf

voetbal. Toen mijn kinderen begonnen

met handballen was ik zelf al iets te

oud om hiermee te beginnen. Na een

paar jaar ben ik wel begonnen met

training te geven aan de allerkleinste

en bekommer ik mij mee over de

cafetaria. 

Wat is je beste herinnering ivm
Merksem Handbal? 
De beste herinneringen die ik heb

aan Merksem zijn de evenementen.

Voorbeelden hiervan zijn de

kerstboomverkoop, Oktoberfest en

alle andere. 

Marianne, als altijd een zonnetje
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Hoe breng je coronatijd door bij
gebrek aan actief handbal?
Aangezien we geen tijd meer

spenderen in handbal is mijn leven een

pak rustiger geworden. Nu heb ik meer

tijd voor mijn gezin, gaan we vaker

wandelen en heb ik meer tijd voor het

huishouden en mezelf. 

Heb je nog een woordje voor onze
leden?
Ik kijk er heel hard naar uit om iedereen

terug een drankje te kunnen aanbieden

in de cafetaria. Ik hoop dat iedereen

gezond mag blijven en dat we

binnenkort terug vele sportieve jaren

tegemoet gaan. 

Wat houdt je taak in de cafetaria
in?
Zelf ben ik de verantwoordelijke van

de cafetaria waarbij ik ervoor zorg dat

alles in orde blijft. Samen met de rest

van het cafetaria team organiseren

we evenementen en zorgen we

ervoor dat iedereen zich aangenaam

voelt in onze cafetaria. Ik zal al een

nieuwtje aankondigen want

binnenkort kan je bij ons maandelijks

een ontbijtje komen doen. 

Wat trekt je zo aan bij Olse
Handbal?
De gezellige sfeer en het gevoel van

thuiskomen. 

10 VRAGEN AAN. Bert en Bart: “Ik heb veel
geleerd over wat vriendschap is”

 
We zien elkaar veel minder dan we
zouden willen. Daarom legt Simon
Van Den Bergh, oftewel: de Paul
Jambers van Merksem, iedere
nieuwsbrief tien vragen voor aan
twee leden van een van onze teams.
Hoe beleven zij deze vreemde
periode? Wat missen ze? Waar
kijken ze naar uit? Wie zijn ze en
wat drijft hen? Zo blijven we toch
een beetje verbonden nu ons
favoriete spelletje niet toegelaten is.
De sprekers van dienst in deze brief:
Bert en Bart. Naast bijna alle letters
van hun voornaam delen ze heel
veel liefde en engagement voor
elkaar én voor… ‘den Twee’! Want
daar is een rol oké… 

Bart tijdens een van zijn glansrijke
pokeroverwinningen. 
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1) Hoe vul je jouw dagen in deze
periode?
BERT: Werken op zolder. Ik ben daar

verbouwingen aan het doen. Ik ben er

onze slaapkamer van aan het maken. In

weekavonden en in het weekend. Ik doe

alles zelf. Dat gaat niet bepaald snel,

maar voorlopig is alles gelukt. Dus in dat

opzicht mag je mij zeker een handige

Harry noemen. 

BART: Met werken vooral eigenlijk. En

met drinken met mijn vrienden. Veel

geld verdienen met poker ook. Drinken

deden we in het begin vooral al

wandelend in het park. Tegenwoordig

blijven we zitten. Wandelen is wat saai

geworden. In het begin ging ik ook wat

joggen. Maar sinds dat het wat kouder is

geworden niet meer. Maar dat is

eigenlijk ook maar gewoon een excuus.

(lacht)

2) Wat mis je het meest aan handbal?
BERT: Wedstrijden. Competitie.

BART: De derde helft. 

3) Wie mis je het meest van op de
handbal?
BERT: Mijn ploeggenoten, maar dan

vooral de oudere garde. De meeste gaan

nu stoppen, die zal ik sowieso moeten

missen. Een paar blijven: Bart, Bruno en

hopelijk Michiel. De rest valt weg. Maar ik

blijf koppig voortdoen. 

BART: Marianne. Sowieso Marianne.

 

4) Hoe blijf je fit?
BERT: Niet. 

BART: In het begin met joggen. Nu door

op mijn eten te letten. Voor zover dat

lukt. Als je dan vrienden hebt die elke

week frieten eten…

5) Wie is je knuffelcontact?
BERT: Buiten mijn gezin heb ik geen

knuffelcontact. 

BART: Gij hé, Simon! (dit interview

werd al knuffelend afgenomen, red.)

6) Hoe blijf je in contact met je
familie en vrienden?
BERT: Door wandelingen te maken: s’

avonds en in het weekend. 

BART: Vooral via WhatsApp.

7) Heb je een nieuwe favoriete
plek in je buurt ontdekt?
BERT: We hebben een natuurplek

gevonden: Wijtschot. Dat is op 15

minuten wandelen van onze

woonplaats in Schoten. We kenden

dat nog niet, terwijl we hier toch al

tien jaar wonen. Vroeger was daar

het stort. 

Bert op een van zijn vele
wandelingen.
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Een paar vrienden zie ik nu vaker en in een

andere context. Vroeger ging je samen

feesten, nu zit je de hele tijd met elkaar te

babbelen.  

9) Wat ga je als eerste doen als alles
terug mag? 
BERT: Een reis boeken naar Oostenrijk, denk

ik. Met ons gezin. Wandelen, fietsen en een

grote Schnitzel eten! (lacht)

BART: Gewoon nog eens goed op café gaan.

Niet om te feesten. Maar gewoon om nog

eens met meer dan vier mensen gezellig

samen te zijn. Hopelijk kan dat binnenkort

al. 

10) Boodschap aan je handbalvrienden:
BERT: Dat ze erin moeten blijven geloven

dat we terug gaan kunnen handballen

volgend seizoen. En dat we in augustus

zeker met zijn allen paraat moeten zijn om

in september klaar te zijn voor de

competitie. 

BART: Dat ik ze hopelijk volgend seizoen

terugzie. 

Nu hebben ze er natuur laten

groeien. Het loopt er wat op en af

en het is er heel mooi om te

wandelen. 

BART: Ik woon hier nog maar net

(in Wilrijk, red.), dus alles is nieuw.

Maar als ik iets moet kiezen, dan

park Den Brandt. Enerzijds

omwille van den bloten David, het

standbeeld. En het is ook gewoon

een mooi parcours om te gaan

joggen. Het is mooi qua natuur en

zo.

8) Wat heb je over jezelf, over
het leven geleerd tijdens de
corona-periode?
BERT: Dat ik beweging toch wel

nodig heb om gelukkig te blijven.

Het is belangrijk om een

uitlaatklep te hebben.

BART: Ja, over wat vriendschap is.

Vroeger stond je daar misschien

minder bij stil. Nu net iets meer.

Het bewijs: de toekomstige slaapkamer van alleskunner
Bert en zijn vrouwke. 
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- Onze CLUBDAG, om het nieuwe seizoen

officieel in te luiden, stillaan meer vorm

krijgt? Op zaterdag 28 augustus zal

iedereen vanaf 09.00u zijn of haar hartje

kunnen ophalen. 

- We nog steeds medewerkers kunnen

gebruiken voor onze nieuwsbrief? Wil je

graag meewerken aan onze maandelijkse

communicatie? Laat het ons weten en

stuur een mailtje naar

nieuwsbrief@merksemhandbal.com!

WIST JE DAT?

EVENEMENTEN
08-05-2021: moederdag-ontbijt.
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