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I have a dream,

Nu verwachten jullie super geïnspireerde woorden zoals die van Martin

Luther King, maar je zal het met mijn hersenspinsels moeten doen.

Ik droom en verlang, na dit door corona overheerste seizoen, naar het

gezelschap van jullie allemaal, Misschien kunnen we elkaar al spoedig

zien bij goed weer op ons terras aan onze cafetaria in de Rode Loop.

Ik droom ervan om iedereen, klein en groot, terug te zien trainen in de

sporthal mét een bal, samen onze geliefde sport terug te beoefenen op

een normale leuke familiale manier.

Ik droom ervan om de scheidsrechters en onze vrijwilligers terug te

zien functioneren tijdens de wedstrijden en te zien dat onze

tegenstanders het vuur aan de schenen wordt gelegd door onze spelers

om ze met lege handen zonder punten huiswaarts te zenden.

Ik droom ervan om al onze supporters terug op de tribune te zien in

onze mooie aangeklede zaal.

Ik droom ervan om deze tribune in het blauw-geel onze spelers te

horen aanmoedigen en hen alzo naar een nog hoger niveau te stuwen.

Ik droom ervan dat jullie, onze speler(tje)s, snel terug de weg vinden

naar doel en vooral naar elkaar, we zijn tenslotte een ploegsport.

EEN VOOR ALLEN ALLEN VOOR EEN is de enige weg om succes te

hebben.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

HET OUD EDUARDJE
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Alvast bedankt aan

de snelle beslissers om in ons project van de ‘CLUB VAN 60’ te stappen. Laat je

niet tegenhouden door het succes, er is plaats genoeg om ook jou die wat meer

beslissingstijd nodig had welkom te heten. 

Inschrijven kan nog

steeds via onze website:

 www.merksemhandbal.com/club-van-60

Na de inschrijving

ontvang je zo snel mogelijk verdere instructies.
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FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

In deze editie bekijken we onze

 

KINESIST

Danny Moens Kinesist, manueeltherapeut, functional trainer

Danny Moens voorstellen is een open deur intrappen..

y is sinds mensenheugenis onze huiskinesist want sinds 1982 is hij bij Merksem Handbal. Van klein tot

edereen van onze club is bij Danny, zijn broer Frank en hun team in de Paalstraat 197 te Schoten, dat in

januari 1983 zijn deuren opende, welkom EN in goede handen.

unnen op beide broers en hun team steeds bouwen en terugvallen als er iemand een pijntje heeft op

g, een belletje en Danny is binnen de kortste keren op weg naar de sporthal om eerste hulp te bieden.

tijdens de wedstrijden zit Danny of Frank steevast mee op de bank om in geval van nood medische

bijstand te verlenen.

is niet alleen een bouwsteen voor eerste hulp, hij is ook ons aanspreekpunt bij SPM Monica te Deurne.

ecialisten team van Dr. Geert Declercq en Dr. Frederick Verstreken kent voor hem geen geheimen. Via

y is het dan ook een zekerheid dat je geen weken moet wachten om door hen behandeld te worden.

is ook de vertrouwenspersoon van onze fanionteams, terwijl ze bij hem in behandeling zijn kunnen ze

hun hart uit storten. Bij Danny vinden ze steeds een luisterend oor. Met een lach en een zwans komt de

waarheid niet alleen uit een kindermond.

s echter veel meer dan onze clubkinesist, hij is onze eerste supporter en staat het bestuur bij met raad

en daad. Trouwens niet alleen dat maar hij is ook steeds mee op zoek naar sponsors.

Danny is, Danny helpt, … we kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan maar om te eindigen

 

DANNY IS EEN GODSGESCHENK VOOR ONZE CLUB. 
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HET JEUGD-HOEKJE
Vaarwel en bedankt
Na enkele jaren van trouwe dienst hangen

Eda en Joyce hun “trainers-pantoffels” bij

Olse aan de haak. Ik kan niet genoeg

beklemtonen hoezeer wij – en dan vooral de

U10 en U8 – hen gaan missen op woensdag

in de sporthal. Steeds op post, goed

voorbereide trainingen, gedrevenheid,

zorgzaam voor de kinderen, administratief

steeds in orde…. Ik zou nog even kunnen

doorgaan over hun kwaliteiten. Hopelijk

zien we hen nog terug op stages of

kampen. Veel succes en 1000 maal bedankt

voor jullie inzet en misschien is het nog niet

definitief voor beiden...

Trainers
We hebben het trainers probleem voor U8 –

U10 kunnen oplossen . Wat niet wegneemt

dat we nog steeds kandidaturen voor

trainers verwachten. Indien je zin of ambitie

hebt, kan je me altijd een mail sturen

(dirk.jaspers@telenet.be ) en aangeven dat

je interesse hebt.

We zoeken ook nog mensen die de tafel

willen doen, de begeleiding van een

jeugdploeg (voor de U12 bvb.) en eventueel

wat wedstrijden willen en kunnen fluiten.

We zorgen wel voor opleiding en

begeleiding.

Trainersvergadering
Indien covid het toelaat wil ik op zaterdag 5

juni weer een ontbijtvergadering

organiseren in de cafetaria met de jeugd

trainers en begeleiders om het voorbije

seizoen (!) te evalueren en het volgende

voor te bereiden.
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Einde seizoens trainingen jeugd
Er wordt door de U14 en de U16 in mei enkel

nog op woensdag getraind. Stilaan opmaken

om voor school bij te werken zal niet slecht

zijn. De U12 traint nog op vrijdag en de

technische trainingen gaan nog door op

dinsdag. De jongste jeugd tot U10 blijft op

woensdag trainen . De laatste training is op 26

mei en we proberen daar nog een extraatje van

te maken. De trainingen hernemen in augustus

maar wanneer juist zal afhangen van de

ontwikkelingen i.v.m. corona. We proberen dit

jaar zo vroeg mogelijk te starten in augustus.
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HET VRIJWILIGGERSHOEKJE MET MYRIAM EN
GERDA: "DE MERKSEMSE ONGEDWONGENHEID

TREKT MIJ AAN" 

Vorige nieuwsbrief lieten we Marianne aan het woord. Ze leidt de

cafetaria, maar wordt hier hoofdzakelijk bijgestaan door nog twee

andere dames. Myriam en Gerda serveren iedereen met evenveel

zwier het benodigde (gerste)nat en, indien gewenst, de

bijbehorende hapjes. Het is dan ook met plezier dat ik beiden hier

aan het woord laat.

Dag dames, stel jullie zelf eens voor.
MYRIAM: Ik ben al jaar en dag trouwe

fan van Olse Merksem Handbal

GERDA: Ik ben Gerda Van Rompaey, 71

jaar en gehuwd met Dirk Jaspers. Ik

ben moeder van vier volwassen zonen,

waarvan één helaas overleden is, en 7

kleinkinderen. Ik woon in Wijnegem en

mijn hobby is alles wat met tuin en

bloemen te maken heeft. Ik ben ook

heel graag bezig met honden, we

hebben er echter zelf geen meer

omdat het niet mag in ons

appartement. We hadden vroeger wel

een beagle.

Hoe ben je met handbal in contact
gekomen?
MYRIAM: Ik ben in de cafetaria

begonnen achter de bar en zo ben ik

in contact gekomen met ‘den’

handbal. 

GERDA: Ik heb zelf van mijn 14 tot mijn

23 gespeeld bij de dames van

Uilenspiegel. Wij speelden toen een

dubbelcompetitie: zaterdag in België

en op zondag in Breda. 

Het is daar dat ik mijn huidige man

Dirk heb leren kennen. Dit was nog in

de periode van de familie Wens –

Agnes, met wie ik nog gespeeld heb

en Jean met wie Dirk nog gespeeld

heeft.

Wat is je beste herinnering ivm
Merksem Handbal?
GERDA: De promotie en gepaard

gaande festiviteiten van heren 3 toen

ze onder leiding van Dirk kampioen

speelden in regio.

MYRIAM: De mooiste herinneringen

zijn de eerste familiedag - met als

hoogtepunt de match van de vrouwen

tegen de eerste ploeg van toen -, de

jeugdtornooien in Praag en het tornooi

in Volendam met de eerste ploeg. En

de vele feestjes, ook achter de bar.

Wat houdt je taak in de cafetaria in?
GERDA: Ik doe op woensdag de toog

en spring in als Marianne me nodig

heeft, vaak op festiviteiten zoals de

Kerstmarkt en dergelijke.
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Dirk stippelt dan via de knooppunten

routes uit van om en bij de 30

kilometer. Jammer genoeg de laatste

maanden zonder terrasjes, maar dat

komt nog wel terug. En verder: lezen,

de tuin verzorgen en tv kijken. Ik

onderhoud ook nog veel contact met

de buren in onze blok.

MYRIAM: tijdens de corona heb ik mij

vooral beziggehouden met wandelen

en fietsen

Heb je nog een woordje voor onze
leden?
MYRIAM: Ik wens alle ploegen veel

succes voor het volgend seizoen!

GERDA: We hebben covid bijna klein

gekregen en hopelijk komt in augustus

alles weer op gang, nog effe volhouden!

MYRIAM: Ik ben aan het afbouwen.

Marianne heeft nu de leiding over de

cafetaria, en ik werk nog een aantal

vaste dagen per week.

Wat trekt je zo aan bij Olse
Handbal?
MYRIAM: De vriendschap dat ik daar

heb opgebouwd met zoveel mensen

na zovele jaren

GERDA: De ongedwongenheid en het

familiale karakter van de club. Ook

dat je inspraak hebt in wat je doet is

een pluspunt.

Hoe breng je coronatijd door bij
gebrek aan actief handbal?
GERDA: Wij gaan heel veel fietsen. 
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HET ‘COVID’-VRIJWILLIGERSHOEKJE 

Terwijl we allemaal thuis zitten te wachten op het

einde van de coronapandemie om het normale

(handbal)leven terug op te pakken, zijn er een aantal

handbalenthousiastelingen die actief meewerken aan

het afremmen (en hopelijk stoppen) van het covid 19-

virus. Als bezoeker van Park Spoor Oost, het

Antwerpse vaccinatiecentrum, is de kans groot dat je

botst op één of meerdere leden van het gezin Dielen.

Sten en zijn ouders zetten zich dan ook in als steward

om het bezoek aan het vaccinatiedorp mee in goede

banen te leiden. Ik vond het dan ook gepast om ook

deze vrijwilligers even in het spotlight te zetten. Bij

deze laat ik vader Luc aan het woord.

Hoe ben je met handbal in contact
gekomen?
In mijn opleiding voor regent

Lichamelijke Opvoeding moest ik een

stage gaan geven op de

Sporthumaniora op de Luchtbal en

moest ik 8 weken Handbal geven aan

de groep die toen naar Israël ging

spelen. Alex Jacobs, Danny Vermeulen,

Luc Vercauteren, Peter van der Linden,

... om maar enkele van die

jeugdspelers te noemen. Omdat ik dat

net iets meer als een uitdaging

beschouwde ben ik een tijdje, in plaats

van volleybal, wat ik toen speelde,

gaan trainen bij Sasja. Ik kende er al

een hele hoop spelers en kon zo mijn

basisniveau wat opkrikken. Uiteindelijk

ben ik meer dan 25 jaar blijven

handballen.

Heb je ook nog andere sporten
beoefend?
Na mijn beginjaren bij Sasja en een

kwetsuur van twee volle jaren tussen

mijn 23 en 25 jaar en omdat Sasja

geen derde ploeg meer had heb ik

mijn overgang gekregen naar Stenor

(na fusie met Antwerpse werd dit

Stenant). Ik heb ook nog getennist,

gevoetbald, gesnowboard, en

gevolleybald.

Hoe ben je terecht gekomen bij
Merksem Handbal?
Ik heb nooit bij Merksem gespeeld.

Alleen met Sasja/Stenant tegen

Merksem gespeeld. Zowel als speler als

ook als jeugdcoach van

Sasja/Kindervreugd.
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Hoe ben je terecht gekomen bij
het Vaccovid Centrum Park
Spoor Oost (PSO)?
In de pers stond in januari/februari

dat men nog een aantal

vrijwilligers zocht om de

toekomstige vaccinatie te

organiseren.

Hoe ervaar je de werking en het
werk zelf op PSO?
Het is een ongelooflijk leuke

activiteit. Het enthousiasme van de

vrijwilligers enerzijds en de

dankbaarheid van al degenen die

gevaccineerd worden is echt

aanstekelijk. Als je er al eens bent

geweest, om zelf te worden

gevaccineerd of als je je iemand

hebt begeleid die gevaccineerd

werd, dan zal je dat ongetwijfeld

kunnen beamen. Zelden zoiets

positiefs meegemaakt. (Zou
Corona dan toch nog positieve
effecten hebben?, red.) Als je

iemand kan begeleiden moet je

dat zeker eens doen. Mijn vrouw

Vera en zoon Sten zijn ook actief

als vrijwilliger in PSO.

Hoe breng je verder de
coronatijd door bij gebrek aan
(actief) handbal?
Actief handbal is al even gedaan.

De extra handballessen naschoolse

sport via Jespo liggen ook stil door

Corona.

Ik ben ook gediplomeerd

stadsgids in Antwerpen maar

door het totaal gebrek aan

toeristen ligt dat volledig stil.

Hopelijk komt dit snel terug.

Ondertussen zijn we veel meer

aan het wandelen, maar aan de

drukte in de parken te zien zijn

we niet de enige. Als vrijwilliger

ben ik ook reeds 6 jaar actief

voor Natuurpunt in de

Hobokense polder. Niet voor

niets is dat vorig jaar verkozen als

de mooiste wandeling van de

provincie Antwerpen.

Heb je nog een woordje voor
onze leden?
Als je in het post-corona tijdperk

van een leuke gidsbeurt wil

genieten met vrienden of familie,

heb ik een rondleiding

"Antwerpen voor Antwerpenaars"

in petto. Voorzien van leuke

wetenswaardigheden en

geschiedkundige feiten, maar

uiteraard ook van een nodige

portie humor.

Nvdr: Ben je geïnteresseerd in
een rondleiding, dan kan je Luc
steeds contacteren via GSM
0476/600.410 of email of
lucdielen@gmail.com


